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WINNAARS OF VERLIEZERS....

‘Gelukkig wie treuren, want ze worden
getroost...” is te lezen in de ‘acht
zaligheden’. ‘Gelukkig de zachtmoedigen...,
gelukkig de nederigen...’

Jongeren zullen het opvatten als: ‘Gelukkig
de watjes...! Gelukkig de losers...”

Wel zeven of acht keer, stelt Jezus geluk in
het vooruitzicht aan mensen die in de put
zitten. We kennen de tekst wel. Wat doet ze
ons nog? lk vraag me weleens af: wat voor
dingen maken ons eigenlijk gelukkig? Van
welke mensen denken wij spontaan, dat ze
blij en zorgeloos door het leven gaan? De : _ R
winnaars van de postcodeloterij? Een marathonloper bij de f|n|sh mlsschlen'-> Slfan Hassan die in Parijs
na tweeénveertig kilometer winnend over de streep komt? Of een klein meisje dat vol overgave in een
prinsessenrokje touwtje staat te springen? Er zijn heel wat serieuze en populaire studies gepubliceerd
over de vraag wat een mens gelukkig maakt. Veel uitkomsten zijn herkenbaar. Ik laat eens wat
voorbeelden de revue passeren.

Versgebakken brood

Wat maakt je gelukkig? Heel veel mensen kruisten aan: het vinden van tien euro in een oude
spijkerbroek. Hoog scoort ook: slapen in een verschoond bed..., of zwemmen in de zee..., in de zon
zitten..., knuffelen..., een bedankbriefje krijgen..., het zien van oude mensen die ergens hand in hand



zitten..., autorijden met de ramen open..., muziek met oude herinneringen..., foto’s van vroeger...,
wandelen in de natuur... Of wat vindt u van deze suggesties: een kind horen lachen..., chocola eten...,
‘n complimentje krijgen..., de geur van versgebakken brood of van pas gemaaid gras..., iemand in een
volle trein je plaats aanbieden.... Heel dikwijls werden ook genoemd: het omspitten van de tuin, het
wandelen door een bos, maar ook vrijwilligerswerk doen, een goede daad verrichten, iemand
vergeven! Bewegen, sport, lachen, muziek: het kan allemaal bijdragen aan ons geluk.

Er is overigens ook onderzoek waaruit zou blijken dat ouderen meestal gelukkiger zijn dan jongeren.
Aanrakingen, knuffels doen een mens goed. Een huisdier dat je begroet of zich laat aaien... Lekker lang
in een heet bad zitten..., een vers pak sneeuw zien..., het vrijdagse gevoel..., wakker worden véor de
wekker en je nog eens omdraaien! En... — wie kent het niet? — op de naam komen van iets dat je maar
niet te binnen wilde schieten. En anders wel: het geluid van lopen op knapperige herfstbladeren...,
bubbeltjesplastic laten knallen.... Maar veel belangrijker dan al die kleine geluksmomentjes is toch het
bestaan van goede relaties, betrouwbare vrienden, en een hechte band met je partner. Dat is van veel
meer invloed dan geld en inkomsten. Maar nergens vind je de gelukkigen van Jezus terug: de
treurenden, en allen die wachten op beuvrijding. Misschien komen de zachtmoedigen uit Jezus
gelukwens, de vredestichters en de bescheiden mensen, nog het dichts bij de moderne onderzoeken.
Dankbaarheid, tevredenheid, vergevingsgezindheid en iets goeds doen, dat blijkt absoluut bij te dragen
tot ons geluk.

De ongelukkigen

Jezus heeft zijn lijstje niet van internet of van modern psychologisch onderzoek. Het lijkt erop alsof
Jezus niet wil beweren dat de treurenden en de onderdrukten gelukkig zijn, maar dat hij hen het geluk
toewenst. Ze verdienen het. Ze hunkeren ernaar en hun hoop zal in vervulling komen. Jezus schaart
zich in de lijn van de profeten die het geknechte volk in Babylon toeroepen: wacht maar! Verheug je
je er maar op! De dag van God is op handen; dan krijg je je land terug, dan worden je tranen
weggeveegd. De dag waarop niet de brutalen de wereld bezetten, maar waarop liefdevolle mensen
alle harten veroveren. In een wereld waarop ieders verlangen gericht is op succes, rijkdom, nieuwe
ervaringen, verre reizen en nieuwe huizen, kijkt Jezus naar de mensen die hun geluk nog tegoed
hebben. Ze moeten de hoop niet opgeven. Hij wekt hun verlangen naar betere tijden.

Mag ik eens proberen een vertaalslag te maken? Zalig die bang zijn dat microscopisch kleine deeltjes
plastic langzamerhand doordringen in alle levende wezens, te land, ter zee en in de lucht..., zalig zijn
ze omdat ze blijven uitzien naar het moment waarop de natuur weer opgelucht ademhaalt. Zalig die
zich zorgen maken over de miljoenen mensen die van huis en haard verdreven zijn door hebzuchtige
rebellen met religieus gekleurde vaandels..., zalig zijn ze omdat hun oprechte zorg de kans op
bevrijding openhoudt! En, wee de wereld, als ze de hoop op redding verliest. Is dat niet wat de heiligen
deden? In een bange wereld dingen doen die hoop geven, en woorden spreken die het verlangen naar
recht aanwakkeren? Zoiets moet er met Allerheiligen bedoeld worden...

Diaken Albert Soeterboek

CARITAS
WONDERBARE MOEDER

Centrum voor Aandacht en Hulp

BLOEMENGROET

De bloemengroet is de afgelopen weken gegaan naar:

22 september: Familie Heuvelink

29 september: Gerard van der Staak

6 oktober: Familie Tran

13 oktober: Annie van Asten —van der Sanden
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20 oktober: Thea van Drunen — van Oijen
27 oktober: Willie van Giersbergen

FILM L’ABBE PIERRE

Op 18 september hebben een aantal parochianen samen met gemeenteleden van de Open Hof naar
de film L’Abbé Pierre gekeken. Een Franse biografische film over het buitengewone leven van Henri
Groues, oprichter van de Emmaisbeweging. Een mooie en toepasselijke film voor de Vredesweek.

ACTIE “HELP ONS HELPEN” VOOR DE VOEDSELBANK MEDE DOOR BASISSCHOLEN EEN GROOT
SUCCES

De actie die Caritas Wonderbare Moeder samen met de Open Hof in Drunen in de week van 12 tot 20
oktober 2024 heeft gehouden om de Voedselbank Den Bosch en omstreken van extra houdbare
levensmiddelen te voorzien, is mede door de inbreng van 4 basisscholen van Scala een groot succes
geworden.

De kinderen (en ouders) van basisscholen Olof Palme, de Groene Bogen en Linus in Drunen en de Th.
J. Rijken in Elshout hebben enthousiast meegewerkt en brachten in totaal zo’n 50 volle kratten bijeen:
een prachtig resultaat. Mooi dat leerlingen en hun ouders en leerkrachten op deze wijze hun
betrokkenheid bij kwetsbare plaatsgenoten lieten zien.

De opbrengst bij de kerken bedroeg 20 kratten, waarvan 9 bij de Open Hof. De inzameling bij de kerken
van de Parochie Wonderbare Moeder bleef dit jaar met 11 kratten helaas beduidend achter bij de 20
kratten van vorig jaar. Mocht u de actie een warm hart toedragen, maar heeft u zelf niet de kans gehad
in die periode levensmiddelen aan te reiken, dan kunt u dat alsnog doen: in de portalen van de
katholieke kerken in Elshout en Drunen kunt u doorlopend dagelijks tussen 09.00 en 16.00 uur uw
gaven kwijt. Wilt u de Voedselbank financieel ondersteunen, dan kan dat door een bijdrage te storten
op NL 81 RABO 0334 5155 13 ten name van Caritas Wonderbare Moeder.

ALLERZIELENVIERINGEN EN NABESTAANDENBIJEENKOMST

Allerzielenvieringen: 2 en 3 november

We zijn weer terechtgekomen in het najaar en het is volop
herfst. Zo weten we dat Allerzielen voor de deur staat. Het is de
dag waarop we in de wereldkerk de mensen gedenken die zijn
overleden. Tijdens de viering van Allerzielen (in Drunen op 2
november om 19.00 uur en in Elshout op 3 november om 14.00
uur) wordt in het bijzonder stil gestaan bij onze dierbaren: de
namen van de overledenen van het afgelopen jaar worden
gelezen, en we bidden voor alle overledenen. Allerzielen is voor
velen een moeilijke dag. Het is zo’'n dag dat je wordt
geconfronteerd met een lege plek in je leven. lemand die er zou moeten zijn, maar er niet (meer) is.
Zo zijn er veel van die dagen in het jaar: de feestdagen, de verjaardag, de trouwdag, de dag van
overlijden. Allemaal dagen die sterk in herinnering brengen dat we een groot en belangrijk deel van
ons leven met een ander hebben gedeeld. Een echtgenoot of echtgenote, een ouder, een kind....

Nabestaandenbijeenkomst: dinsdag 12 november

Vanuit onze parochie organiseren pastores samen met de werkgroep Afscheid en Rouw ieder jaar,
rond Allerzielen, een nabestaanden-bijeenkomst. Op deze bijeenkomst willen wij de mensen, die
tussen 2 november 2022 en 1 november 2024 een dierbare hebben verloren, de gelegenheid geven om
iets van hun verlies met elkaar te delen. Op deze bijeenkomst staan vooral samenzijn en warmte
voorop. We vinden het belangrijk dat mensen hun ervaringen kunnen delen, over de kleine en de grote
dingen, en zo elkaar tot steun en zegen kunnen zijn. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdagochtend
12 november van 10.00 tot 12.00 uur in het Mariahuys, rechts naast de kerk in Elshout (Kerkstraat
35A).

Nabestaanden hebben een persoonlijke uitnodiging toegestuurd gekregen en enkelen hebben zich al
aangemeld. Mocht u de uitnodiging gemist hebben, maar toch willen komen, neem dan even contact



op met ons parochiesecretariaat. Het is goed dat we als parochiegemeenschap op de hoogte zijn van
deze speciale bijeenkomst en weten dat er nazorg is voor de rouwenden.

Ine Fluitsma, Frits Rommers en diaken Albert Soeterboek
Namens de Werkgroep Afscheid en Rouw

EEN NIEUWE CLARAKAPEL IN DRUNEN? HELP MEE!

Een stukje geschiedenis

Minstens vanaf begin 1600 heeft er in Drunen een kapelletje met een offerblok gestaan, dat
bekend stond als de Clarastok. Het kapelletje stond waar nu de Torenstraat en de Grotestraat elkaar
kruisen. Men kon er giften achterlaten ten behoeve van de armen.

Door nalatig onderhoud stortte het kapelletje in 1744 in. Het gemeentebestuur liet, ter
vervanging, een eenvoudig kapelletje bouwen. In 1846 stond het kapelletje, omdat er een
verharde straatweg werd aangelegd, in de weg. Het dorpsbestuur had het kapelletje wel willen
verplaatsen, maar omdat de Provincie dat niet wilde betalen werd het gesloopt. Wel werd er een
tekening van het kapelletje gemaakt. Omdat die tekening bewaard is gebleven, kunnen we nu nog
zien hoe het kapelletje er destijds uitzag.

Ter herinnering aan de Clarastok, en aan het achtste eeuwfeest van de orde van de Clarissen, werd
in 2012 een gevelsteen onthuld aan de zijgevel van het toenmalige restaurant Royal. Naast een
afbeelding van de heilige Clara is op deze gevelsteen ook het toenmalige kapelletje afgebeeld.

Plannen voor een nieuw kapelletje

Naar aanleiding van een artikel in Weekblad Heusden over
de geschiedenis van de Clarakapel in Drunen is een aantal
mensen bij elkaar gekomen. In eerste instantie om een
replica te bouwen van de voormalige Clarakapel. Maar
omdat een replica te groot zou worden, is door Gijs de Bonth
een aantrekkelijker kapelletje ontworpen, zoals te zien is op
deze afbeelding.

De gevormde werkgroep bestaat uit: Gijs de Bonth, Drunen;
Jos Geelen, Drunen; Bert Meijs, Nieuwkuijk; Toon van Mook,
Elshout en Eugenie van Rinsum-Wolfs, Drunen.

In samenspraak met het bestuur van de parochie de
Wonderbare Moeder, is het de bedoeling dat het kapelletje
aan de oostzijde van de Lambertus-kerk, aan de rand van het
Raadhuisplein dus, gebouwd gaat worden. Het wordt zo : s O i
gemaakt dat het, mocht de functie van de kerk in de toekomst o Dletged | Blodl|
ooit veranderen, verplaatst kan worden. Deze locatie is voor iedere bezoeker van de kerk en het
Raadhuisplein goed te zien. In de directe omgeving staan bankjes, daar kunnen passanten even
rustig gaan zitten. Het kapelletje wordt 2,65 m. hoog, 98 cm breed en 65 cm diep. Het kapelletje
wordt met kwalitatief goede en duurzame materialen gebouwd en wordt daarmee
vandalismebestendig en onderhoudsarm. In de nis van het kapelletje komt een beeldje van de
heilige Clara te staan. Rondom het kapelletje wordt, ter aankleding, de groenvoorziening
aangepast. Een bouwvergunning is inmiddels ontvangen.

Op basis van een realistische raming van de bouwkosten, opgesteld door een gerenommeerd
bouwbedrijf uit de regio, schatten we, mede door inzet van vrijwilligers, de totale bouwkosten
op ca. € 25.000,-.

Financiering
De initiatiefnemers hebben in samenwerking met het parochiebestuur een aparte bankrekening
geopend bij de parochie Wonderbare Moeder, waarop giften voor de realisatie van de kapel



gestort kunnen warden. Daardoor kan geprofiteerd worden van de ANBI-status van de parochie,
waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting. Het bakrekeningnummer is: NL 74 RABO 0380
9408 09 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder, o.v.v. Clarakapel. Of scan eenvoudig de QR-code en
betaal digitaal. ledere vorm van subsidiéring, sponsoring en dergelijke, zowel financieel als
materieel, is welkom.

Help mee om ons cultuurhistorisch project, wat tevens een punt
van bezinning kan worden, te realiseren. Hiermee wordt het
centrum van Drunen, en het Raadhuisplein in het bijzonder,
verfraaid met een mooi kapelletje.

Meer informatie?
Voor nadere informatie kunt u altijd terecht bij de leden van de
werkgroep, of e-mail naar Bert Meijs: bmeijs@planet.nl.

DRINGENDE OPROEP: VERLENG TIJDIG GRAFRECHTEN

Op de begraafplaats aan de Schoolstraat in Drunen verlopen op 1 januari 2025 de grafrechten van alle
105 aanwezige graven. De rechthebbenden hebben in het begin van dit jaar een brief ontvangen, met
het verzoek aan te geven of zij de grafrechten willen laten doorlopen, of niet.

Van 35 rechthebbenden hebben we nog geen reactie mogen ontvangen.

De commissie RK Begraafplaats Drunen doet hierbij een dringende oproep aan deze rechthebbenden,
om de toegezonden brief met bijlage alsnog in te vullen en terug te sturen; ook als u geen verlenging
wenst.

Indien de rechthebbenden van deze graven geen reactie sturen, zal er medio december bij de graven
een bord geplaatst worden.

Bent u rechthebbende, maar bent u de brief en bijlage kwijtgeraakt, neem dan zo spoedig mogelijk
contact op met het parochiesecretariaat (dinsdag tot en met vrijdag van 9-12 uur) 0416-372215 of via
een mailtje aan begraafplaatsdrunen@wonderbaremoeder.nl.

OECUMENISCHE ADVENTSMEDITATIE, DECEMBER 2024

Evenals eerdere jaren organiseren Parochie Wonderbare Moeder en de
protestantse kerk ‘De Open Hof samen een Adventsmeditatie.

Op maandag 2, 9 en 16 december van 19.45 tot 20.00 uur is er de
gelegenheid om aan de hand van de app ‘Bidden onderweg’ na te
denken over de teksten die we ontvangen. Dit is een manier om in alle
rust wekelijks en in oecumene toe te leven naar de Kerstdagen.
ledereen is van harte welkom!

De meditatie vindt plaats in de huiskamer van de pastorie, naast de St.
Lambertuskerk, Raadhuisplein 2 te Drunen.

Oecumenische werkgroep Drunen

TERUGBLIK VIERING 31 JAAR UUR VAN STILTE & GEBED

Maandag 7 oktober jongstleden werd in onze parochie Wonderbare Moeder stilgestaan bij het feit dat
‘het uur van stilte en gebed’ inmiddels 31 jaar bestaat. Er was een avond georganiseerd die begon met
een eucharistieviering uit dankbaarheid, voorgegaan door onze waarnemend pastoor Jos Verbraeken.
Hierna volgde het gezamenlijk bidden van de rozenkrans, ter ere en gedachtenis van Maria ‘Onze Lieve
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Vrouwe van de Rozenkrans’. Na dit ‘officiéle’ gedeelte werd er in de pastoor Vermeulen-zaal een kopje
koffie en thee geschonken met wat lekkers erbij.

De verdere invulling van de avond was de prachtige film ‘De apostel’, een waargebeurd verhaal over
een moslim, Akim, die uit een diepgelovige en liefdevolle moslimfamilie komt en opgeleid wordt tot
imam. Echter door een ‘ontmoeting’” met Jezus wordt hij sterk aangetrokken door het christelijke
geloof. Ondanks stevig verzet en onbegrip zet Akim door, gegrepen door het voorbeeld en de liefde
van Jezus. Uiteindelijk maakt hij de definitieve keuze Hem te volgen, wat een krachtige getuigenis
wordt van geloof en vergeving.

Het was een prachtige film die mij 2 uur lang heeft geboeid. Een film met heftige en aangrijpende
momenten, maar ook ontroerende. Deze getuige-nis was voor mij echt bemoedigend en doet mij
eveneens weer beseffen wat het geloof voor mij betekent. Met dank aan Eugenie en Stefan voor de
goede organisatie van deze mooie avond.

Fanny Verheijde

MARIAGEDACHTE

Mariagedachte -ons aller moeder:

Maria van de mensenrechten

Moeder van solidariteit

Moeder van de aarde

Moeder van de oecumene

Moeder van smart

Moeder van barmhartigheid

Moeder van de bijstandsmoeders

Bron van leven

Hulp van ontheemden

Baken van onderdrukten

Moeder van de verschoppelingen

Stem van gerechtigheid

Bron van inspiratie

Toevlucht van de armen, zieken en verdrukten:
Open als een bloem voor wie om hulp vragen.

Werkgroep Mariabedevaart

KWETSBAARHEID EN GEKWETSTHEID, TROOST EN STEUN

In het nieuws horen we dat onvoorstelbaar veel jeugdigen en zelfs kinderen veel last hebben van
psychische problematieken tot zelfverminking en (pogingen tot) zelfdoding toe. Daarom wil ik in dit
artikel met u de diepte ingaan om te zien wat we kunnen en mogen betekenen voor elkaar.

Het zelfvertrouwen is het innerlijke psychische weefsel dat in eerste instantie ontstaat door de liefde
van moeder, vader en andere betekenisvolle anderen.

Waar deze liefde aanwezig is, spreken we van ‘in blijde verwachting zijn’, waarbij de liefde uitgaat naar
het ongeboren kind; dit kind voelt dat en weet dat het welkom is: basis van het zelfvertrouwen (‘basic
trust’). Waar deze liefde in de allereerste levensfase ontbreekt (onverhoopt), zal een kind opgroeien
in het besef ongewenst, onbemind of zelfs verstoten te zijn. Het kind leeft dan boven de psychische
afgrond van het niet-gekend, niet-bemind of verstoten zijn. Die afgrond is angstaanjagend: daar wil je
niet invallen. Als iemand door te weinig oprechte aandacht of door een of andere vorm van
mishandeling ‘gaten’ heeft in zijn zelfvertrouwen, dan kan die afgrond dreigend gevoeld worden: het
gevaar om in het lege niets te vallen.



Een beschadigd kind kan uit die nood sociaal-wenselijk gedrag gaan vertonen om die afgrond te
bezweren: een kind kan niet zonder aandacht en dwingt in dat geval dan liever aandacht af. Maar de
tragiek is dat afgedwongen aandacht geen echte aandacht is, waardoor er geen echt zelfvertrouwen
groeit, maar een kaartenhuis gebouwd wordt. Een dergelijk kaartenhuis bezweert de eerste angst,
maar is helaas niet bestand tegen de wat heftiger schokken die het leven met zich mee kan brengen.
In het ernstigste geval kan het kaartenhuis instorten waardoor iemand aan heftige angsten wordt
blootgesteld. Dan heeft zo iemand een driedubbel probleem: én geen vangnet om op terug te vallen,
én niet geleerd met dergelijke problemen om te gaan én geen betekenisvolle anderen in zijn of haar
netwerk die hem van buitenaf kunnen opvangen (of het vermogen missen om eventuele wel
betekenisvolle anderen op een zinnige manier te ‘mobiliseren’ voor het eigen welzijn).

Steun nodig

Het moge duidelijk zijn dat het in zo’n situatie van onvoorstelbaar groot belang is dat er toch ergens
mensen in de buurt zijn die uit eigen beweging deze persoon tot troost, steun en uitdaging willen zijn.
Dan mag iemand als het ware even leunen op het zelfvertrouwen van de ander, om vervolgens zelf te
genezen. Maar dit laatste is simpeler gezegd en gedaan, want het gekwetste vertrouwen maakt
wantrouwend: ‘Zal ik niet weer gekwetst worden?’ Mensen kunnen uit angst zelfs uitgestoken handen
afwijzen. Men verkiest dan — in zekere zin begrijpelijk — liever de eenzaamheid dan het gevaar lopen
opnieuw verstoten te worden. Dan is er iets gestorven dat slechts moeilijk ten leven kan worden
gewekt. Toch zien we af en toe mensen die zich weten te ontworstelen aan de problematiek van diepe
gekwetstheid.

Bronnen van veerkracht

Bij veel mensen die worstelen met hun leven zijn er gelukkig bronnen van veerkracht beschikbaar.
Deze bronnen kunnen op allerlei wijzen aangeboord worden, maar soms vraagt het om hulp van
buitenaf.

Die hulp kan echter alleen geboden worden door mensen die weten vol te houden, ook wanneer de
uitgestoken hand voor de zoveelste keer wordt afgewezen. Juist de afwijzing van de aangeboden hulp
vraagt om een krachtig uithoudingsvermogen, vraagt om ‘een liefde die sterk is als de dood’ (Hooglied
8: 6). De term ‘in verwachting’ krijgt hier een extra lading en betekenis: men staat die ander in zijn
nood bij, verwachtingsvol uitziend naar het nog onzichtbare ‘kind’ dat opnieuw geboren mag worden.
De groei en geboorte van een nieuwe mens kan vaak met intense pijn en verdriet gepaard gaan. Maar
ook hier geldt: de aanhouder wint. Liefde, houden van is hier vooral een kwestie van
uithoudingsvermogen.

Wie op deze wijze door een crisis heen weet te komen, met vallen en opstaan, en meestal niet zonder
kleerscheuren, mag ervaren dat een nieuwe geboorte mogelijk is. Een wedergeboorte bij wijze van
spreken die de kijk op het eigen leven (intra- en interpsychisch) intens verandert: een dergelijke
persoon weet dat zelfvertrouwen niet iets vanzelfsprekends is maar een kostbaar geschenk. Een
geschenk dat je ten diepste ontvangt, maar waar je ook hard voor moet werken.

Leraren en andere betekenisvolle personen (familieleden, vrienden, buren etc.)

Ook voor leraren (en anderen) is hier een belangrijke taak is weggelegd. Door mee te leven met een
kind of jongere, kunnen leraren een belangrijke bouwsteen leveren aan het (latere) herstel van
eventueel gekwetst vertrouwen. Hierbij kunnen we onderscheid maken tussen een ‘helpende getuige’
die een mishandeld kind bijstaat op de een of andere manier en een ‘wetende getuige’ die bewust is
van de gevolgen van verwaarlozing en mishandeling en deze jonge mensen begripvol bijstaat. Beide
vormen van ‘getuige’ zijn helpen een gekwetst kind of jongere bij het herstel van het geschonden
zelfvertrouwen. In het verlengde van de ervaren steun van betekenisvolle ander(en) gaat die ervaring
deel uit maken van het eigen innerlijke krachtenveld, van het eigen weefsel van het zelfver-trouwen.
Dit heeft een dubbel voordeel. Ten eerste zal zo iemand zich in de regel gemakkelijker kunnen inleven
in de noden en behoeften van (gekwetste) anderen en zo zelf tot een helpende of wetende getuige
kunnen uitgroeien. Ten tweede zal in de toekomst — bij latere ernstige psychische problemen — de



psychologische hulp beter 'aankomen' en werken, wanneer iemand al een betekenisvolle ander heeft
ervaren naast zijn ouders.

Hopen, werken en bidden

Laten we al onze krachten, al onze liefde, al onze aandacht wijden aan mensen, jong en oud, die
eenzaam zijn en die in de put zitten. Dan geven we gehoor aan de Bijbelse oproep, al uit het Oude
Testament en herhaald door Jezus: ‘Gij zult de Heer uw God liefhebben, met heel uw hart, met heel uw
verstand, met heel uw ziel en al uw krachten. En uw naaste evenzo.’ Dat is onze roeping, laten we daar
gehoor aan geven. Laten we bidden dat we liefde mogen ondervinden en liefde mogen geven.

Bill Banning
docent godsdienst-levensbeschouwing d’Oultremontcollege Drunen

VOOR DE KINDEREN

Het laatste weekend van november viert de kerk een bijzonder
feest: het feest van Christus Koning. We denken aan Jezus, die de
koning, de vorst is over de hele wereld. Alles wat bestaat moet
Hem dienen.

Maar Jezus is een heel andere vorst dan de koningen op de aarde.
Jezus was de dienaar van allen. Zijn koningschap is niet van deze
wereld. Dat kunnen mensen zich maar moeilijk voorstellen. De
koning Jezus werd zelfs ter dood veroordeeld door Pontius Pilatus.
Hij werd gekruisigd. Dat zeggen we elke keer als we de
geloofsbelijdenis bidden.

Wij zijn dienaren van een gekruisigde Koning, de Heerser van het
heelal. Alles is van Hem. Ook ikzelf. Daarom bid ik Jezus, dat Hij
meer mag heersen in mijn hart. [k moet de Vader in de hemel en de mensen hier op aarde dienen, juist
zoals Jezus. Dan is Hij ook ten volle mijn koning.

PUZZEL
Begin bij de C (waar het zwarte driehoekje staat) en volg de letters totdat deze een zin vormen. Weet
jij de oplossing?
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KLIEDERKERK!

Zondag 3 november is het weer Kliederkerk in de Pastoor
Vermeulenzaal, naast de kerk in Drunen. Jullie zijn daar weer om 13.00 ' \Q{ / ’
v L]

uur van harte welkom om te komen knutselen en naar een mooi ol &

verhaal te luisteren: deze keer over Mozes, die door de Rode Zee trekt! & . 8 .g ,2.

Ook is er limonade en iets lekkers. En koffie en thee voor je ouders of RLedie:Z ez
=7l o

opa’s en oma’s!
Zetten jullie ook alvast de volgende data van de Kliederkerk in jullie 2 = @
agenda?

19 januari 2025
16 maart 2025
25 mei 2025

Voor meer informatie:
' kijk op Facebook
of op Drunen4you.

LIEF EN LEED

In Drunen is de uitvaart geweest voor:
5 oktober Nel van der Putten (93)

In Elshout is de uitvaart geweest voor:
23 september Zus van der Aa- Lommers

26 september An van Sluisveld- van Drunen

In Elshout is gedoopt:

13 oktober Mats van Sluisveld
27 oktober Patrick Cecura
27 oktober Emelie Lantman

OVERWEGING: ‘MENSEN VAN DE WEG’

De herfst leent zich voor bezinning op het nu, een keerpunt in het jaar waarop we van groei en bloei
gaan naar afdaling en rust. Wat geeft je richting? Zo kwamen we op het thema Mensen van de Weg,
een andere naam voor mensen die in het voetspoor van Jezus willen leven. Het was zelfs de oudste
naam voor christenen. Die naam zegt dat je onderweg bent om van de wereld én van jouw leven iets
goeds te maken.

Dat lukt niet als je stil in een hoekje zit te wachten. Mensen van de weg komen in beweging, volgen
een richting of zoeken er een.

De herfstmaanden bieden aanknopingspunten. Op Allerheiligen (1 november) staan we stil bij de
mensen die de Weg voorbeeldig volgden.

Op Allerzielen (2 november) gedenken we die mensen die ons voorgingen en ons veel over de weg
leerden. Voor hen steken we een kaarsje aan. Op 7 november is het de dag van Sint Willibrord. Hij
bracht het christendom in ons land. En daar moest hij een moeilijke weg voor afleggen. Sint Maarten
(11 november) is ook zo'n voorbeeld van iemand die een andere weg insloeg: van soldaat in het leger



werd hij een volger van Christus en besloot zijn leven te besteden aan anderen helpen, in Jezus' spoor.
Wil jij bij de Mensen van de Weg horen?

Mensen van de weg

Er zijn van die mensen met een doel in zicht
Ze voelen richting, en ze doen hun plicht,
ook als het tegenzit, ze gdan ervoor
Mensen van de weg gaan altijd door.

Er zijn van die mensen die geven je houvast
Ze hebben een hart waarin de wereld past
Ze zijn van het stevige maar zachte soort.
Mensen van de weg gaan altijd voort.

Het zijn van die mensen waar je blij van wordt
Je kunt op ze rekenen, ze geven je support

Al lijkt alles waardeloos en in de knoop,
Mensen van de weg houden altijd hoop.

Mensen van de weg gaan Jezus achterna

Hij roept ze elke dag, en hun hart zegt: ja.
Mensen van de weg, wie horen daar toch bij?
Misschien wel JIJ! Misschien wel WIJ!

Marjet de Jong
Gelezen in: Geloven Thuis, nieuwsbrief herfst 2024

BETAALMOGELIKHEDEN

Instandhouding Erediensten en pastoraat

Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerkgebouwen en pastoraat collecteren we
wekelijks in de weekendvieringen. Ook kunt u meerdere collectes bij elkaar tellen en dat bedrag
overmaken naar

NLO5 RABO 0112 6040 64 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder Drunen met vermelding ‘collecte
Drunen’ of ‘collecte Elshout’.

Geen contant geld bij u, maar wilt u wel deelnemen aan de collecte? Aan de collectemandjes is nu ook
een QR-code bevestigd. Zo betaalt u tijdens de viering eenvoudig digitaal met uw mobiele telefoon.
Open de camera-app op uw mobiele telefoon en richt deze op de QR-code. De rest wijst zich vanzelf.

Op de binnenkant van de toegangsdeur van de kerk hangt -en in de kerk staat- E
eveneens deze QR-code die u kunt scannen. "

Ook kunt u voortaan kaarsjes digitaal betalen. Deze QR-codes vindt u bij de
Mariakapel in Drunen, bij Maria in de kerk in Elshout en in de kapel aan de
Kapelstraat, en in het Stiltecentrum (voormalige kerk) in Heusden.

INFORMATIE VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT

Het parochiesecretariaat in de pastorie van Drunen is van dinsdag tot en met vrijdag bereikbaar van
09.00 tot 12.00 uur (maandag gesloten).
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Voor dringende zaken, zoals een bediening of een uitvaart, belt u -ook buiten onze openingstijden-
naar de pastorie op het gebruikelijke telefoonnummer. Het antwoordapparaat vermeldt dan het nood-

telefoonnummer wat u kunt bellen.

Contactinformatie:

Pastorie:
Telefoon:

E-mail:

Website:

Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen
0416 - 372215
parochie@wonderbaremoeder.nl
www.wonderbaremoeder.nl

Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage

Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie, dan kunt u dit doen op
rekeningnummer NL52 RBRB 0660 6649 33 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder.

WEEKENDVIERINGEN KOMENDE PERIODE*

* wijzigingen voorbehouden, afhankelijk van beschikbaarheid voorgangers

Datum Tijd Kerklocatie Soort viering Voorganger
Za 02-11 17:00 WZC Heusden Woord & Communie A. Soeterboek
‘Allerzielen’
19:00 Drunen Eucharistie ‘Allerzielen’ A. Soeterboek
Zo 03-11 09:30 Elshout Eucharistie J. Verbraeken
11:00 Drunen Eucharistie J. Verbraeken
Za 09-11 17:00 WZC Heusden Woord & Communie A. van Diessen
19:00 Drunen Woord & Communie A. Soeterboek
Zo 10-11 09:30 Elshout Woord & Communie A. Soeterboek
11:00 Drunen Eucharistie Pastor Babu
Za 16-11 17:00 WZC Heusden Woord & Communie A. van Diessen
19:00 Drunen Eucharistie; familiepastoraat Pastor Babu en
Soeterboek
Zo 17-11 09:30 Elshout Eucharistie Pastor Babu
11:00 Drunen Eucharistie Pastor Babu
Za 23-11 17:00 WZC Heusden Eucharistie Pastor Babu
19:00 Drunen Woord & Communie A. Soeterboek
Zo 24-11 09:30 Elshout Eucharistie J. Verbraeken
11:00 Drunen Eucharistie J. Verbraeken
Za 30-11 17:00 WZC Heusden Woord & Communie A. Soeterboek
19:00 Drunen Woord & Communie A. Soeterboek
Zo 01-12 09:30 Elshout Eucharistie Pastor Babu
11:00 Drunen Eucharistie Pastor Babu
Za 07-12 17:00 WZC Heusden Woord & Communie A. van Diessen



mailto:parochie@wonderbaremoeder.nl
http://www.parochiedrunen-elshout.nl/

19:00 Drunen Eucharistie; familiepastoraat Pastor Babu en
Soeterboek
Zo 08-12 09:30 Elshout Eucharistie J. Verbraeken
11:00 Drunen Eucharistie J. Verbraeken
Datum Tijd Kerklocatie Soort viering Voorganger
Za 14-12 17:00 WZC Heusden Woord & Communie A. van Diessen
19:00 Drunen Woord & Communie A. van Diessen/
A. Soeterboek
Zo 15-12 09:30 Elshout Eucharistie Pastor Babu
11:00 Drunen Eucharistie Pastor Babu
Za 21-12 17:00 WZC Heusden Woord & Communie A. Soeterboek
19:00 Drunen GEEN viering i.v.m.
Dickensfestijn
Z0 22-12 09:30 Elshout Eucharistie J. Verbraeken
11:00 Drunen Eucharistie J. Verbraeken

Kerklocaties:

WZC Heusden: Woonzorgcentrum St. Antonius, Roomsche Kerkstraat 5

Drunen: Sint-Lambertuskerk, Raadhuisplein 4
Elshout: Sint-Jan Evangelist-kerk, Kerkstraat 37

VOLGENDE UITGAVE

Rond 15 december komt de kersteditie van ons blad ‘Parochiewijzer’ uit. Daarin vindt u, behalve
informatie en artikelen over onze parochie, een overzicht van de vieringen rond de kerstdagen.
Betaalt u periodiek een kerkbijdrage? Dan ontvangt u dit blad automatisch in uw brievenbus.

U kunt zich ook gratis abonneren op de Parochiewijzer. Stuur een e-mail naar ons secretariaat, of bel
tijdens onze bereikbaarheidsuren. U krijgt de Parochiewijzer dan thuisbezorgd.

De eerstvolgende Flitsen verschijnt in het weekend van 18-19 januari 2025.

Wilt u de Flitsen en/of de Parochiewijzer per e-mail ontvangen?
Stuur ook dan een mailtje naar parochie@wonderbaremoeder.nl.
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