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IN DE WARMTE VAN MOEDER EN DE PRACHT VAN MEI

Als we de betekenis van het woord mei
achterhalen, komt het van het Griekse woord Maia,
dat de pracht van groei en wedergeboorte
betekent. We ervaren in de omgeving en in de
buitenwereld dat de natuur actiever is en haar
schoonheid meer naar buiten brengt. Het is
groener, helderder en de warmte brengt veel
vogels en dieren in beweging. In Nederland hebben
we ook een gezegde: In mei leggen alle vogels een
ei. Dit duidt weer op vruchtbaarheid en
wedergeboorte. Er komen nieuwe kuikentjes uit de
eieren en het seizoen moedigt de mensen ook aan
om uit hun huizen te komen.

Met al het moois van de maand mei is het mooiste voor het katholieke volk de devotie tot
Moeder Maria. Dat zien we overal ter wereld. In alle uithoeken van de gelovige wereld wordt
Maria in mei vereerd met de eigenheid van cultuur en traditie. Zonder uitzonderingen vereren
wij ook onze Wonderbare Moeder, vanuit onze cultuurhistorische traditie van haar troon in
Elshout en haar voorspraak voor de mensen die haar bezoeken en die ernaar verlangen.



Als we nadenken over het moederschap van Maria, zijn er twee dingen die opvallen: 1.
Verantwoordelijkheid en 2. Opoffering. Het is de verantwoorde-lijkheid van een moeder om een
kind goed op te voeden voor de samenleving. Moeder is de eerste leraar van een kind. Wat een
kind van een moeder leert, is onlosmakelijk verbonden met de eigenschappen van een kind en
dat blijft zo tot het einde. Dit moederschap is ook een gedeelde verantwoordelijkheid. Eerst en
vooral wordt het gedeeld door de vader en het hele gezin. Daarom zien we dat de ouders niet
alleen verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van een kind, maar ook voor de geloofsvorming
van een kind. We zien deze verantwoordelijkheid bij moeder Maria, als ze nog een stap verder
gaat in het huwelijk te Kana. Jezus zegt: ‘Mijn tijd is nog niet gekomen’ en Maria zegt: ‘Doe maar
wat hij jullie zegt, wat het ook is.’

Het tweede kenmerk van moederschap is de opoffering, het belangrijkste onderdeel van
moederschap. Maria offerde haar enige zoon op. Wij noemen Teresa van Calcutta in India
‘Moeder Teresa’. Haar moederschap is een symbool van opoffering. Ze was geen moeder binnen
een gezin. Haar moederschap was bestemd voor een groter gezin. Dat was haar liefdadigheid en
toewijding in de nabijheid van de arme mensen in de straten van Calcutta in India, en later als
een lichtbaken voor heel India.

Zij is nu een voorbeeld van moederschap voor allen die de armen de hand willen reiken, omdat
zij in hun ellende de wonden van Christus herkende... en hen wilde genezen.

Daarom is het niet juist om het moederschap van Maria te beperken tot een geslacht, een familie
en een relatie. De warmte van het moederschap van Maria doorbreekt veeleer de gebruikelijke
grenzen. Moederschap is eerder een ervaring dan een relatie.

Moederschap is een feest. Dit feest begint thuis met onze eigen moeder die ons heeft gebaard
en op de wereld heeft gezet. Ja, heel vaak waarderen we de toewijding en opoffering van onze
moeder niet. Deze waardering wordt ook niet van een moeder verwacht. Maar we zijn verplicht
om trouw en dankbaar te zijn aan onze ouders. Dat lezen we in de woorden van Shakespeare:
“Hoe scherper dan de tand van een slang is het, om een ondankbaar kind te hebben”. Daarom
zijn we geroepen om onze ouders dankbaar te zijn.

De grondslag voor onze devotie aan Maria is het grote offer van haar zoon Jezus aan ons.
Wanneer wij ons inzetten om de noden in de wereld te verhelpen, identificeren wij ons met haar.
En dat maakt de wereld weer een stukje moederlijker.

Pastor Antony Rosario
Terug naar boven

PASTOR ANTONY ROSARIO OP VAKANTIE

Van 3 juni t/m 5 juli zal pastor Rosario zijn geboorteland India
gaan bezoeken. De vieringen in onze parochie gaan op de
gebruikelijke tijdstippen door.

De vieringen op woensdag, 14.30 uur in zorgcentrum Zandley,
donderdag 19.00 uur in Elshout en zaterdag 17.00 uur in
Heusden worden woord- en communievieringen, voorgegaan
door diaken Albert Soeterboek.

De zondagsvieringen in Elshout, en die op zaterdag en zondag in Drunen, blijven
eucharistievieringen waarbij pastoor Jos Verbraeken en kapelaan Babu onze pastor Antony



zullen vervangen. Diaken Albert Soeterboek zal bij het merendeel van die weekendvieringen
assisteren.

Terug naar boven

N /4 CARITAS
WONDERBARE MOEDER

IJ & Centrum voor Aandacht en Hulp
caritas

BLOEMENGROET

De bloemengroet is de afgelopen weken gegaan naar:

21 april: Diny Verhoeven - van der Lee
28 april: Anneke van Pelt

5 mei: Mevrouw Couwenberg

12 mei Sjan van de Wiel — Verhoeven
VOEDSELBANK

wat kunt u doneren?

In het portaal van de Sint-Lambertuskerk staat een krat van de
Voedselbank. Omdat de kerk elke dag tussen 09.00 uur en 17.00
uur open is, heeft u ruim de tijd om houdbare producten in dit
krat te leggen. Medewerkers en vrijwilligers van onze parochie
brengen deze gaven elke dag naar een afgesloten deel van de
kerk, waar elke vrijdagochtend een vrijwilliger van de
Voedselbank de opbrengst van de week komt ophalen. De
producten komen ten goede aan mensen, die (tijdelijk)
voedselhulp nodig hebben.

Alleen houdbare producten doneren graag!

\
VOEDSELBANK

We maken helaas regelmatig mee, dat we in het krat producten vinden die niet gedoneerd
kunnen worden aan de Voedselbank. Denk hierbij aan diepvriesproducten, verse groenten en
fruit, etenswaren die écht in de koelkast bewaard moeten worden (bijvoorbeeld kaas,
vleeswaren en zuivel), producten die (vér) over de uiterste houdbaarheidsdatum zijn en
opengemaakte verpakkingen. Wanneer we die tegenkomen in het krat, kunnen we niet anders
dan deze onmiddellijk weg te gooien, hoe goed bedoeld ook door de gever. En dat is natuurlijk

zonde.

Waar is de Voedselbank wél blij mee?

Alles wat voor langere tijd houdbaar is, in ongeopende pakken, zakken, potten of blikken:

e Pasta, rijst, couscous, pakjes aardappelpuree

e Pastasauzen en soep

e Ontbijtgranen

e Broodbeleg als jam, chocoladepasta en pindakaas
e Vlees en vis in blik


http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAj67L9aPVAhXKhRoKHZ7JDDEQjRwIBw&url=http://www.caritas-kitzingen.de/&psig=AFQjCNGw1VO8uPIRX2KoTodbKmBxqq8vvg&ust=1501054399827210

e Zonnebloem- en olijfolie

e Houdbare melk en ander houdbare zuivelproducten

e Koekjes, chips en snoep

e Persoonlijke verzorging als tandenpasta, deodorant, doucheproducten
(ongeopend/ongebruikt!)

We hopen op uw steun te kunnen blijven rekenen!
Terug naar boven

INWIDING NATUURLIJKE BEGRAAFPLAATS

Op zondag 26 mei zal, na de Heilige Mis van 9.30 uur in Elshout, achter de kerk van Sint-Jan
Evangelist het nieuwe natuurlijke gedeelte van de begraafplaats worden ingewijd door pastor
Antony Rosario.

Op een braakliggend stuk weiland naast de begraafplaats achter de kerk is een begraafplaats
ingericht om duurzaam te begraven. Op dit natuurlijke deel van de begraafplaats geldt de regel:
‘Het zichzelf teruggeven aan de natuur’. Er wordt op een wijze begraven die het milieu en de
natuur niet of zo weinig mogelijk belast en het natuurlijke karakter van de omgeving minimaal
beinvloedt.

Bij een begraving op de natuurlijke begraafplaats mag alleen gebruik gemaakt worden van een
onbewerkte en ongelakte kist of mand of kan er gebruik gemaakt worden van een lijkwade en
opbaarplank. Het gebruik van metalen en kunststoffen is niet toegestaan en alles moet 100%
natuurlijk afbreekbaar zijn. Uiteindelijk worden de graven geheel opgenomen door de natuur.
Verstoring van de bodem en het gebied worden tot een minimum beperkt.

De opgegraven aarde die vrijkomt bij een begraving wordt in de vorm van een te begroeien
zandrug boven het graf aangebracht. Op het graf wordt door de parochie een aanduiding
geplaatst in de vorm van een houten schijf op een verhoging, voorzien van de naam en geboorte-
en sterfdatum van de overledene. Er is geen andere grafversiering of beplanting toegestaan. Het
natuurlijke karakter van dit natuurlijke deel van de begraafplaats blijft zo in stand.

De natuurlijke begraafplaats van Parochie Wonderbare Moeder is een plaatselijk initiatief
tegenover de natuurbegraafplaatsen in vaak verafgelegen natuurgebieden.

De regels voor onze natuurlijke begraafplaats zijn vergelijkbaar, er geldt een vast grafrecht van
30 jaar zonder dat gevraagd zal worden om verlenging en kinderen of nabestaanden hebben niet
de zorg voor een grafmonument. Dit maakt de natuurlijke begraafplaats ook heel interessant
voor parochianen die om deze reden kiezen voor crematie: geen zorg in de toekomst en wel een
plaats om ouders of andere dierbaren te gedenken in de naaste omgeving. Bij een bijzetten van
een partner of het bijplaatsen van biologisch afbreekbare asbussen gaat een nieuwe 30- jarige
periode in.

De renovatie van de traditionele begraafplaats is intussen ver gevorderd, alle paden zijn
vervangen en de beelden op de Calvarieberg zijn volledig gerenoveerd. Met nog wat kleinere
herstelwerkzaamheden te gaan is dit werk bijna afgerond.
Meer informatie over de parochiéle begraafplaats kunt u vinden op onze website:
www.wonderbaremoeder.nl of via het secretariaat van onze parochie.
Bestuur Parochie Wonderbare Moeder
Terug naar boven



http://www.wonderbaremoeder.nl/

31 MEI: ‘ONZEN DAG’ IN ELSHOUT

Ook dit jaar is door velen de handen uit de mouwen gestoken om de meimaand-Mariamaand
weer groots te vieren, met als afsluiter de processie op vrijdag 31 mei: ‘Onzen Dag’. Een prachtige
traditie, waarvoor u van harte bent uitgenodigd om dit eens mee te maken.

Voor de viering, die om 19.00 uur begint bij de kerk in Elshout, en de daaropvolgende processie
naar het Kapelpark heeft onze oud-pastoor en huidige bisschop van Groningen-Leeuwarden,
monseigneur Ron van den Hout, zijn komst al bevestigd. Uit de wijde regio komen zo’n 15
pastores en diakens om deze bijzondere gebeurtenis bij te wonen.

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door het Gemengd
Koor en het Dameskoor van Elshout en de Fanfare EMM
Elshout. Ook Onze Lieve Vrouwe Schuts Elshout geeft, als
vanouds, acte de présence.

Graag tot ziens op 31 mei!

Werkgroep
Mariabedevaart

V. g
L™

Terug naar boven




EERSTE HEILIGE COMMUNIE: 2 JUNI

Dit jaar zullen er in onze parochie 12 kinderen de Eerste
Heilige Communie ontvangen in de kerk van Sint-Jan
Evangelist in Elshout, op zondag 2 juni om 09.30 uur.
Pastor Antony Rosario zal voorgaan in de mis.

De communicantjes hebben voorafgaand aan deze
vieringen een uitgebreide voorbereiding gehad, die -net
als de voorgaande jaren- georganiseerd wordt door onze
Werkgroep Eerste Communie.

Tijdens de viering is er een dubbele collecte. Het tweede
mandje gaat rond voor het Paul Robben Leerfonds van De
Overlaat. Dit fonds, met als ondertitel ‘Een schooltijd
zonder zorgen’, is vernoemd naar de in 2021 overleden

conciérge Paul Robben, die een inspirerend voorbeeld was van ‘omzien naar elkaar’. Voor die
leerling waarvan de fiets bijna uit elkaar viel of die geen lunch kon betalen, zorgde hij ervoor dat
de fiets gemaakt werd en de leerling wat extra aandacht kreeg en een broodje of een kop soep
werd toegestopt. Maar de situaties worden ieder jaar schrijnender en er is nu veel meer nodig.

Van harte aanbevolen!

Terug naar boven

MARIAGEDACHTE
GlJ KOMT TOT ONS , MARIA

Gij komt tot ons, heel onverwacht,
In alle mooie dingen,

In bloemen, in de zonnepracht,

In het lied dat wij nu zingen,

In het brood dat op tafel staat,

In 't hart dat blij en dankbaar slaat,
In duizend, duizend dingen.

Gij komt tot ons, in heel de dag,
In arbeid en in nieuwe dingen,

In zorg en vreugde, in pijn en lach,
In’t lied dat wij dan zingen,

In liefde ook van man den vrouw,
In vriendschap, vrede en in trouw,
In duizend, duizend dingen.

Terug naar boven




VOOR DE KINDEREN

Op de vijftigste dag van Pasen vieren we Pinksteren.
Dit is de dag waarop de heilige Geest is neergedaald
over Maria en de apostelen. Jezus had voordien aan
zijn leerlingen beloofd, dat Hij de heilige Geest als
Helper zou zenden. Maar toen Jezus eenmaal
geleden, gestorven en begraven was, werden de
leerlingen bang. Ze hadden de deur op slot gedaan.
Maar Jezus kan door gesloten deuren heen. Jezus
zendt zijn bevrijdende Geest naar bange, gesloten deuren en harten.
En wat doet nu de Heilige Geest? Hij heeft de apostelen kracht gegeven om te getuigen van wat
ze gezien en geleerd hebben van Jezus. Ze breken naar buiten, en vertellen aan al wie het maar
horen wil, dat Jezus leeft en dat Hij heel veel van iedereen houdt.
Ben niet bang om uit te komen voor je geloof. De Heilige Geest zal je wel helpen en sterken.
Terug naar boven

KLIEDERKERK

Datum kliederkerk: & \C‘i’ /- ®
Op 2 juni zijn jullie weer van harte welkom bij de Kliederkerk. Dit seizoen 7

‘. b
T
zijn we bij de Protestantse Kerk ‘de Open Hof’ aan de Vennestraat 57 in %Ewdg'(»gez/g_
Drunen. Jullie zijn daar weer om 13.00 uur van harte welkom. —Z '%

G 55

-
Voor meer informatie: kijk op Facebook of op Drunendyou.

Terug naar boven

‘REGENBOOG’

En net als je het niet verwacht,

is er een kleurrijke engel die naar je lacht.
Als teken van hoop voor ons mensen,
vaak verdeeld door wensen.

Gewelfd boven uitgestrekt land,
geschilderd door Gods eigen hand.
Goed om hier even bij stil te staan
in ons gejaagde bestaan.

Op zoek naar het geluk,
raken veel dromen stuk,
zovelen teleurgesteld.

Maar of het nu illusie is of nep?

En of we arm zijn of rijk,

onder de regenboog is ieder mens uniek
en gelijk.

Jacques Smeets (2022)

Terug naar boven




LIEF EN LEED

In Elshout zijn gehuwd:
20 april Jeroen Timmermans en Elke Merx (Vlijmen)
Terug naar boven

Ergens gelezen: GOD EN HUMOR... gaat dat samen?

Luchtig doen over God en geloof. Het gebeurt zo zelden in kerkkringen. Dat hoort niet. God en
ernst gaan samen, humor op een zeldzaam moment ook, maar er luchtig over doen lijkt wat
overdreven. Over God discussieer, debatteer en declameer je. Daar komt toch geen gekscheren
aan te pas. En toch. Waarom niet? Moet het dan altijd zwaarmoedig zijn, zo min mogelijk
lichtvoetig? Zou God niet houden van die twinkeling in de ogen na een ietwat huppelende
gedachte waar je ook God bij betrekt? Mag het niet een ietsje minder zijn soms, want we zijn zo
gewend aan de complexiteit en het gewicht van geloofspunten en eigen positionering.

Ik vermoed dat God ook graag eens wat ontspanning neemt. Even dollen met mensen en hun
gedachten. Lekker fantaseren over hoe alles zou kunnen zijn, om even afstand te nemen van al
de ernst waarmee Hij wordt geconfronteerd en waarbij op Hem steeds appel wordt gedaan. Aan
God ontzeg je geen verbeeldingskracht, niet? God lacht hopelijk ook eens graag, afgaande op het
feit dat Hij degene is van wie wij evenbeeld mogen zijn.

Een God die niet kan lachen, is een God aan wie ik weinig geloof hecht. Dat is een God zonder
kleur, zonder vermogen om schalks te zijn. Ik zou haast zeggen zonder zelfrelativering, al is dat
natuurlijk wat riskant om te zeggen over de Absolute, de Allerhoogste. Maar toch: is ons idee van
het absoluut karakter van de Absolute geen waanidee? God is niet in de eerste plaats de absolute
rechter, maar de absolute liefde, en die doet zichzelf wegcijferen
wanneer zij volledig gericht is op de ander, onbaatzuchtig.
Liefhebben kan niet zonder momenten waarop men vreugdevol
is, blij, luchtig soms ook. Liefhebben kan langs de andere kant
ook niet zonder ernst, afspraken, verbond, ja-woord en de
consequenties ervan. Je lucht je hart niet bij iemand bij wie je
ook niet kan lachen en met wie je ook niet, in gezond begrepen
zin, mee mag lachen.

Jirgen Mettepenningen
Doctor in de theologie, werkt als kerkhistoricus aan de Katholieke
Universiteit Leuven.

Terug naar boven

BETAALMOGELIJKHEDEN

Instandhouding Erediensten en pastoraat

Voor de instandhouding van de eucharistievieringen, kerkgebouwen en pastoraat collecteren we
wekelijks in de weekendvieringen. Ook kunt u meerdere collectes bij elkaar tellen en dat bedrag
overmaken naar

NLO5 RABO 0112 6040 64 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder Drunen met vermelding ‘collecte
Drunen’ of ‘collecte Elshout’.



QR-code scannen

Op de binnentoegangsdeur van de kerk hangt -en in de kerk staat- deze
QR-code die u kunt scannen. Open de

camera-app op uw mobiele telefoon en richt deze op de QR-code. De rest
wijst zich vanzelf.

Ook kunt u voortaan kaarsjes digitaal betalen. Deze QR-codes vindt u bij
de Mariakapel in Drunen, bij Maria in de kerk in Elshout en in de kapel aan de Kapelstraat, en in
het Stiltecentrum (voormalige kerk) in Heusden.

Terug naar boven

INFORMATIE VAN HET PAROCHIESECRETARIAAT

Het parochiesecretariaat in de pastorie van Drunen is van dinsdag tot en met vrijdag bereikbaar
van 09.00 tot 12.00 uur (maandag gesloten).

Voor dringende zaken, zoals een bediening of een uitvaart, belt u -ook buiten onze
openingstijden- naar de pastorie op het gebruikelijke telefoonnummer. Het antwoordapparaat

vermeldt dan het nood-telefoonnummer wat u kunt bellen.

Contactinformatie:

Pastorie: Raadhuisplein 2, 5151 JH Drunen
Telefoon: 0416 - 372215

E-mail: parochie@wonderbaremoeder.nl
Website: www.wonderbaremoeder.nl

Bankrekeningnummer voor kerkbijdrage
Indien u zelf uw kerkbijdrage over wilt maken naar de parochie, dan kunt u dit doen op
rekeningnummer NL52 RBRB 0660 6649 33 t.n.v. Parochie Wonderbare Moeder.

Terug naar boven

MISTIIDEN
Drunen Elshout

zondag 11.00 uur  eucharistieviering 09.30 uur eucharistieviering
maandag 18.30 uur  uur van stilte en gebed

met aanbidding
woensdag 14.30 uur  eucharistieviering

zorgcentrum Zandley
donderdag 18.30 uur rozenkransgebed

19.00 uur eucharistieviering

zaterdag 19.00 uur  eucharistieviering


mailto:parochie@wonderbaremoeder.nl
http://www.parochiedrunen-elshout.nl/

Heusden

zaterdag 17.00 uur  eucharistieviering in de kapel van zorgcentrum
St. Antonius
Terug naar boven

VOLGENDE UITGAVE

De volgende Flitsen verschijnen in het weekend van 20-21 juni.

Wilt u de Flitsen digitaal, per e-mail, ontvangen?
Stuur dan een mailtje naar parochie@wonderbaremoeder.nl.
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Overzicht vieringen in de MEIMAAND 2024

in de kerk van St. Jan Evangelist te Elshout

Datum
Woensdag 1 mei 19.00 uur Dameskoor Elshout
08.00 uur 09.30 uur 11.30 uur
Zondag 5 mei Viooltrio Gemengd Koor — O.L.V. |Elshouts AkKOORdje
Fiedelino, Schuts
Drunen livestream

Donderdag 9 mei -
Hemelvaartsdag

Jan van Loon,
Waalwijk

Koren St. Cecilia
Berndijk en St. Cecilia
De Moer

Avondwakekoor Parochie
Wonderbare Moeder

Zondag 12 mei

Jan van Loon,
Waalwijk

Zanggroep Chantemble
Gilde St. Barbara en OLV
Schuts, Vlijmen

Rainbow Swing, Waalwijk

Zondag 19 mei —

Zangduo Crique,

Gemengd Koor

Vioolschool Fiedelino, Drunen

Eerste Pinksterdag Waalwijk
Maandag 20 mei - Janvan Loon, Harpiste Tamara Baar, Harpiste Tamara Baar,
Tweede Pinksterdag Waalwijk Kaatsheuvel Kaatsheuvel

Zondag 26 mei

Jan van Loon,
Waalwijk

Gemengd Koor Elshout

Fanfare EMM, Elshout
St. Ambrosiusgilde Haarsteeg

Vrijdag 31 mei
“Onzen Dag”

19.00 uur: Afsluiting meimaand — Onzen Dag — Gemengd Koor Elshout —
Dameskoor Elshout — Fanfare EMM Elshout - O.L.V. Schuts Elshout -

livestream

Van mei t/m oktober is er ook iedere donderdag om 19.00 uur een eucharistieviering in

Elshout (vooraf rozenkransgebed om 18.30 uur).

Informatie: Werkgroep Mariabedevaart, Elshout
Tel.: 0416-372215 of www.wonderbaremoeder.nl

E-mail: vrienden@wonderbaremoeder.nl

Rozenkransgebeden andere locaties:

Maandag:

St. Lambertuskerk, Drunen

Dinsdag:
Woensdag:

18.30 uur van stilte en gebed, met rozenkransgebed;

19.00 uur, Stiltecentrum (Mariakapel), Heusden
14.00 uur, Zorgcentrum Zandley, Drunen
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